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WOORDJE VOORAF

Voor je ligt de onze nieuwsbrief van februari 2026. Deze keer veel foto’s en
verhalen over onze bezigheden in Rwanda. Bij het schrijven van de nieuwsbrief zijn
wij zelf amper een week weer terug in Nederland. Wij hebben 2 maand ons onder
laten dompelen midden in de Rwandese samenleving. Veel kinderen gezien en
gesproken en mooie dingen kunnen doen. De voetbalshirts waren een groot succes
en zeker voor herhaling vatbaar. Voor de clubs die een donatie hebben gedaan
hartelijk bedankt ook namens de kinderen.

Ook bedanken wij de sponsoren die ons afgelopen jaar hebben gesteund op welke
manier dan ook! Zonder jullie hebben wij nu niet de dingen kunnen doen die wij
afgelopen jaar gedaan hebben. Voor het komende jaar staan er weer mooie
uitdagingen op ons te wachten. Wij zijn dan ook nog lang niet klaar in Byimana!

Wij zijn terug gekomen voor nieuwe inzichten en ideeén voor de komende tijd. Hou
daarom onze socials goed in de gaten

Voor nu veel leesplezier.

STICHTING NKWIHOREZE
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BORANJEHUIS

In het Oranjehuis wonen op dit moment Boaz, Belinda, Bebe, Lucky en

Angel. Verder zijn Belize en Angel vaak te vinden in het Oranjehuis. Deze
kinderen zijn stuk voor stuk alemaal toppers op hun eigen manier. Nadat
wij eerst veel zorgen hadden over Angel en Lucky zijn het nu blij, tevreden
en gelukkige kinderen geworden. Je ziet het op veel manieren dat zij zich
goed hebben ontwikkelt en zich veilig en thuis voelen in het Oranjehuis.
Daarvoor hadden beide zusjes een leven welke voornamelijk op straat
afspeelde. Dat het goed gaat is ook terug te zien in de cijfers op school.
Lucky is nu tweede beste van de klas (met 50 kinderen)

Ook met de anderen gaat het goed. Ze doen hun best en helpen goed mee
in het Oranjehuis.

Wij weten zeker dat deze kinderen een mooie toekomst gaan krijgen.

Helene is sinds kort in het Oranjehuis en heeft het stokje overgenomen
van Francine die zich met andere dingen bezig gaat houden. Wij hebben
Helene afgelopen periode leren kennen als een lieve en zorgzame dame,
die goed met de kinderen overweg kan. Wij hebben dan ook alle

vertrouwen er in dat Helene zich ook thuis gaat voelen in het Oranjehuis.

Helene veel succes!






Tijdens ons verblijf hebben wij ook verschillende moeders thuis
bezocht. Vaak leven deze moeders in slechte omstandigheden,
achtergelaten door de man. Zo gingen wij ook bij moeder Asiya
op bezoek. Dit was nogal een onderneming. Het huisje staat op
een steile helling. Je moet echt goed kijken waar je voeten
neerzet want voor je het weet glij je een stuk naar beneden, De
woning was opgebouwd uit brick bestaande uit een mengsel van
cement, zand en stro. De woning had 1 klein raampje, en een stuk
hout deed dienst als achterdeur. Een voordeur ontbrak er. Om
vanuit het huisjes op de binnenplaats te komen moest je als een
soort berggeit op keien naar beneden.

Mamma Asiya woont daar met haar 3 kinderen, waarvan de
jongste 1,5 jaar is.

Dit moest anders!

Dankzij mooie en lieve giften van sponsoren konden wij snel
handelen. Met cement maakten wij zowel de binnen als
buitenmuren water en winddicht. Ook werd er een trap achter de
woning gemaakt. Ook lieten wij 3 ramen en een voordeur
plaatsen. Dit was al een forse verbetering voor moeder Asiya en
haar kinderen. Om het af te maken besloten wij ook de vioeren
aan te pakken en deze strak te maken. Om het huis is er nog een
afvoer gemaakt voor de hemelwater. Nu wij toch bezig waren
besloten wij om de woning van buiten en deels van binnen te
verven. Buiten heeft het een mooie kleur oranje gekregen, terwijl
binnen de muren blauw werden geverfd. Veel hebben wij zelf
gedaan en deels overgelaten aan bouwvakkers.

Met het plaatsen van wat plastic stoeltjes en een tafeltje kwam er
een einde aan de verbouwing.

Met elkaar heeft deze verbouwing ongeveer 475 euro gekost.
Hiermee hebben wij de kwaliteit van het leven van mamma Asiya
en de kinderen flink omhoog geschroefd.

In de toekomst willen wij meer gezinnen op deze manier helpen.

Sponsoren bedankt voor jullie lieve donaties.

De foto's geven goed weer wat er zoal veranderd is.







Het resultaat
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Na al het feest werd het tijd voor een serieuze zaak, namelijk
ondervoeding bij baby’s en jonge kinderen. Bij ons komen
veel ondervoede kinderen. Kinderen van 5 die amper 13 kilo
wegen. Dit is een groot probleem.

1

Zo kwam Uwera een jonge vrouw en moeder van ern
tweeling genaamd Devine en Fabrige bij ons in beeld. De
tweeling zijn 5 maand oud en zwaar ondervoed. Wij schatten
dat deze kindjes 2 kilo wegen.

Grootste oorzaak hiervan is naast de armoede ook het
gebrek aan voorlichting en hulp. Waar je in Nederland
struikelt over de hulpverlenende instanties is dat in Rwanda
wel anders.

Daarom zijn wij in actie gekomen en bieden Uwera
ondersteuning. Dit doen wij doot middel van het verstrekken
van babymelk, flesjes en andere benodigdheden. Wij hopen
hiermee dat de tweeling aan kan sterken en een eerlijke kans
krijgt om te overleven.

Wij hebben de afspraak met moeder Uwera dat zij langs
komt en heeft uitleg krijgt hoe om te gaan met flesvoeding.
Ook hebben wij de afspraak dat de flesvoeding in het
Oranjehuis word klaargemaakt.

In de weken erna zagen wij de tweeling goed opknappen. Nu
maakt moeder Uwera de flesvoeding zelf. De voeding krijgt
zij nog wel van ons.

Dankzij een mooie donatie van Maria konden wij nog extra
kleertjes en andere benodigdheden kopen







Dankzij onze waterboys Fabien en Emmanuel
hebben wij water!

Water is zoals eerder gezegd niet
vanzelfsprekend in Rwanda. Dit ondanks dat wij
als een van de weinige beschikken over een
waterleiding. Ook hebben wij een watertank
maar die is leeg ondat er maar weinig regen
geweest is.

De beide jongens zorgen dat wij water hebben
voor:

De dieren, Douchen, Kleding wassen, Afwas,
Koken
De toilet door te spoelen

JJe gebruikt meer water dan je door hebt. In
Nederland heel normaal en eigenlijk zijn wij best
verwend daarin. Als het even anders loopt gaan
we meteen hamsteren of zitten te piepen dat het

water gekookt moet worden vanwege een
bacterie die in het water zwemt. Misschien eens
goed om te beseffen dat water er niet zo maar is.

In Rwanda lopen wij rustig zonder te mopperen
naar een waterpunt. Soms wel een half uur lopen!
Daarom zijn wij blij met deze jongens die voor ons

het water halen. Dit iss trouwens niet zonder
gevaar, want met 4 gevulde jerrycans op de fiets
langs een drukke weg maakt het soms een heel
avontuur.
Echte toppers zijn het die Fabien en Emmanuel!!






Rugtasactie

Ook Op de eerste kerstdag hebben wij niet stil gezeten. We
hebben de rugtasjes uitgedeeld aan de kinderen. Rugtasjes
die wij dankzij sponsoren konden geven. Dit jaar hebben wij
117 rugtasjes met inhoud kunnen uitdelen.

In d rugtas zat onder andere:

Cadeautje

Rijst

Snoep

Een zak maismeel

Dit deden wij groepsgewijs zidat het overzichtelijk bleef.
Van te voren al wel bepaald wie er een rugtasje kreeg.
Gelukig bleef het vrij rustig bij de poort.

De kinderen waren er erg blij mee
Sponsoren bedankt!




Een foto zegt vaak meer dan duizend woorden. Zo ook
deze foto, deze kinderenkwamen bijna elke dag naar het
Oranjehuis in de hoop een bord eten te krijgen.
Natuurlijk hadden wij ook voor deze kknderen een botd
eten klaar.



Kerst2025 was een heerlijke warme dag
Vanwege de verwachte massale opkomst
besloten wij het feest een dag eerder te laten
plaats vinden. Wij hebben niet de mogelijkheid
om voor 1000 kinderen te koken. Daarbij zou
het een geduw en getrek worden bij de poort.
Dit wilden wij zien te voorkomen. Daarom
besloten wij om maximaal 150 kinderen binnen
te laten. Een deurbeleid dus waarbij alleen
kinderen die bij ons project waren aangesloten
of kinderen in extreme armoede werden
binnengelaten.

De gehuurde stoelen waren een echte uitkomst,
er was voor de kinderen voldoende plek.
Samen met zn allen hebben een maaltijd voor
ruim 150 kinderen gekookt. Het was aanpoten
maar het is ons gelukt. De kinderen hebben
genoten. Er werd gedanst en gezongen.

Echter stonden er buiten de poort nog heel veel
kinderen en volwassenen die ook wilden eten.
Op een gegeven moment probeerden een
aantal over de muur te klimmen. Dit was niet
wenselijk, gelukkig is het goed gegaan maar wij
moeten voor in de toekomst goed gaan
bekijken hoe wij het kerstfeest verder gaan
invullen en organiseren bekend zijn heeft een
prijs blijkbaar.
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~ Seraphin

In januari 2026 brachten wij ook een bezoek aan oma Winifrid. Zij verzorgt 6 weeskinderen helemaalin
haar eentje. Een van de kinderen Seraphine zit door een verlamming in een rolstoel. Hier berichten wij al
eerder over.

De leefomstandigheden is ronduit slecht. Het huisje waar oma met de kinderen woont stast op een steile
helling. Het is gewoon lopend al moeilijk om er te komen en laat staan in een rolstoel. Seraphine word dan
ook elke dag door oma gedragen om op school te kunnen komen. Op mindere steile stukken helpen
andere kinderen haar.

Wij kwamen niet met lege handen. 25 kilorijst, 25 kilo maismeel en pampers voor Seraphine. Hier kan oma
Winifrid even mee vooruit.

Ook hadden wij voor de zes kinderen (waarvan 2 thuis waren) nog een voetbalshirt en de laatste rugtasjes.
T Hier waren zij dan ook erg blij mee!!
Het zijn de kleine dingen doen het er om doen!!






Loer blije gezichten

In december 2025 was het dan eindelijk zover om weer naar
Rwanda te gaan. Deze keer werd het een ware operatie want wij
namen in totaal 9 koffers mee waarvan 6 als ruimbagage van 23
kilo per stuk. Dit was niet zonder reden. In de periode ervoor
hebben wij nogal wel voetbalkleding van verschillende
voetbalverenigingen mogen ontvangen. Dit was boven
verwachting en we konden niet lang alles meenemen. Daarom
besloten wij om van elke vereniging wat mee te nemen. Dit was
nog wel een lastige keuze want we hebben nogal wel mooie
spullen gekregen.

Maar goed de koffers werden gepakt en de auto volgeladen zijn
wij naar Belgié gereden om vanuit daar naar Rwanda te vliegen.
Bij aankomst in Rwanda bleek de hoeveel voetbalshirts nog een
probleem te worden. Gelukkig waren zij mee werkend en
kregen wij alles mee. Wel een tip wanneer je grote
hoeveelheden mee wil nemen. gebruik hiervoor GEEN
vacuumzakken. Dat trekt onnodige aandacht.

Aangekomen in Byimana bij het Oranjehuis verspreide het
nieuws zich al snel dat wij veel kleding bij ons hadden. Dat
hebben wij geweten want op de dag dat wij de shirts en
broekjes gingen uitdelen stonden de eerste kinderen al tegen 5
uur in de ochtend al bijde poort. Ze kwamen van heinde en ver.

Gelukkig hadden wij wel wat uit te delen want wij
hadden namelijk

345 voetbalshirts

230 broekjes

35 poloshirts

25 trainingspakken

In onze koffers zitten en wij waren van plan dit niet
meer mee naar huis te nemen.

Het was een drukke dag en het was een waar
feestje. De kinderen waren helemaal in hun nopjes
met de voetbalshirts van:

VV Hoogezand

SVG Schildwolde

VVS Oostwold

VV Gasseltenijveen

Pekela2000

Damacota

In de weken er na hebben wij alle sportkleding
uitgedeeld. Ook een aantal trainingspakken voor
moeders die hier erg blij mee waren. Het is mooi
om te zien hoe dankbaar men is met wat zij krijgen.
Natuurlijk konden wij niet iedereen voorzien van
een shirt, daarom hebben wij ook goed gekeken
naar wie wat zou gaan krijgen. Erg leuk was te zien
dat bij het uitgaan van de lagere school ongeveer
de helft van de 400 kinderen in een shirt liep wat
zij eerder van ons hebben gekregen. Deze
kinderen liepen met een grote tevreden glimlach
rond.

Clubs bedankt!!!
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Kinderen in Byimana zijn al snel blij te maken. Zo ook
afgelopen zaterdag toen wij op pad waren met de auto
en een groepje kinderen van ons project tegen
kwamen.

Zij waren lopend en moesten zeker nog een half uur
lopen.

Op de vraag of zij mee wilden rijden hoefden zij niet
lang over na te denken. Waren erg enthousiast en
helemaal blij omdat zij voor het eerst in hun leven in
een auto zaten....

lets wat wij in Nederland weinig bij voor kunnen
stellen.

Gelukkig zijn geen van de zeven kindeten ondanks de
gaten en hobbels in de weg wagenziek geworden

EIGEN BOONTJES
DOPPEN

In Rwanda doppen wij onze boontjes
zelf, vers van het land.

Is even wat meer werk dan wanneer je
bij de Appie een blik bonen haalt, maar
daarom smaken ze des te meer veel
lekkerder!

Het doppen dat doen wij samen



Karabo
komt

Wij vervelen ons geen moment in het Oranjehuis,

want op vier januari 2026 is er een kleine geboren!
Even na 9 uur kalfde Pamela een mooie dame! Stond
al snel op haar benen. Met Kalf en moeder gaat het
goed!

De bevalling verliep met wat hulp helemaal goed!
De kinderen hebben haar al een naam gegeven

Ze heet Karabo!

Dit betekent in de Rwandeze taal Bloem.

Met de komst van Karabo hebben wij nu 4 koeien.
Dit bekent ook dat wij aardig krap in de huisvesting
zijn komen te zitten. Dus besloten wij dat wij geheel
volgens Rwandese traditie Bea aan mama Asiya
gingen geven. Dithoudt in dat Bea naar Mama Asiya
gaat. Zij kan goed voor het dier zorgen en heeft er de
ruimte voor. Ook kan zij de mest goed gebruiken. In
toekomst is de eerste kalf die Bea kalft voor ons. De
overdracht werd officieel bekrachtig in bijzijn van
een dierenarts en een medewerkster van de
gemeente. Hiermee zorgen wij ook dat Asiya ook een
eigen inkomen kan generen door bijvoorbeeld de

mest te verkopen of de groente die groeien te
verkopen. Wij wensen mama Asiya veel geluk met
Bea.
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Dansen maakt blij

Enige tijd geleden is Placide begonnen
met streetdance lessen voor de
kinderen. Dit is een groot succes
gebleken. Elk weekend komen er al weer
meer kinderen dan het weekend ervoor.
Placide heeft duidelijke regels opgesteld
die voor iedereen duidelijk zijn, zi blijft
het voor iedereen leuk. Placide is
talentvol en heeft een eigen
tiktokkanaal. Hij is blij dat hij bij ons zijn
lessen mag geven. Wij zijn blij met hem
want hij kan ‘ onze ‘ kinderen heel wat
danspasjes leren.

De kinderen vinden het prachtig en
genieten volop. Naast deze moderne
dansstijl hebben wij ook nog een groep
met traditionele dans met trommels. Ook
hier word op geoefend. Alleen het
nadeel met de trommels is dat er weer
veel mensen op af komen.

Voor iedereen wat wils, en plezier staat
voorop!
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Van een bakje water in
Byimana naar een jacuzzi In
Kigali

Een grotere contrast kan je niet bedenken!

Ruim 6,5 week gewassen met een bakjes heet water. Dit omdat de er
vaker geen water uit de waterleiding kwam dan wel. Maar goed dat
weet je en hetis niet erg. Je pas je al snel aan de omstandigheden.
Het bakje water waarvan het water eerst gekookt was op het vuur
was een vast ritueel geworden. Net als je eigen ondergoed wassen
elke ochtend. Totaal geen probleem mee. Het heet eigelijk wel iets,
het zet je aan het denken, back to basic. Je leeft in het Oranjehuis
samen met ongeveer 17 anderen, en geloof me dat verveeld nooit!

Maar enfin er komt een moment dat je weer terug moet naar de stad.
In dit geval is de stad Kigali. Voor de laatste week hadden wij daar
een villa gehuurd. Een echte met zes slaapkamers, 5 badkamers,
jacuzzi en een zwembad. Tja een beetje over de top maar goed, voor
de prijs hoefde je het niet te laten.

Wij er heen met onze kinderen van het Oranjehuis in totaal 13
personen. Prachtig huis, maar tegelijkertijd voelde het ook wat
ongemakkelijk al die luxe. Het leek erop of wij de kinderen mee

hadden genomen om ons schuld gevoel een beetje van ons af te
schuiven. Maar dat was natuurlijk niet zo, want wij hadden in het huis
nog een feestje te vieren. Dit wilden wij doen met al ‘ onze * kinderen.

Voor de kinderen was het een groot feest, de autorit er naar toe was al
bijzonder. Ook voor het eerst douchen onder een echte douche, het
zwembad of in de jacuzzi was iets wat zij nooit weer zullen vergeten.

En natuurlijk het eten van hun eerste croissantje of dansen in het
donker bij het bekend congrescentrum niet vergeten. De kinderen
hebben thuis in Byimana heel wat te vertellen over wat zij in de die 4
dagen meemaakten.

Dit soort dingen maakt mij blij en gelukkig en dan maakt het geen
moer uit of je moet wassen met een kopje en een bak water of zit te
borrelen in een jacuzzi in Kigali.........




Saamhorigheid en gemeenschapszin
Deze bleken weer duidelijk aanwezig in Byimana!
Het is eigenlijk een triest voorbeeld maar laat wel goed zien hoe de gemeenschap in elkaar zit.
Maandagmiddag overleed een buurman op leeftijd, hoe oud precies niet bekend maar wel een hoge
leeftijd. Zelf bijna geen familie.

Samen met het dorp geld ingezameld voor een kist, kruis en vervoer naar het kerhof. Uitvaartverzekering is
er niet.
Een dag later werd er na werktijd een open vrachtwagentje geregeld. De bouwvakkers die bij ons de hele
dag hadden gewerkt brachten de buurman naar het kerkhof alwaar het graf zelf nog gegraven moesten
worden. Gelukkig waren we met meer ...

Na een korte plechtigheid met gezang hebben wij samen het graf gedicht. Dat was een bijzondere ervaring,
vooral gezien de snelheid waarmee het graf gedicht werd. Ondanks dat de mensen al vanaf 6 uurin de
ochtend bezig waren toonden zij geen tekenen van vermoeidheid. Sterker nog merendeel had na de
plechtigheid nog een forse wandeling voor de boeg.

Na het dichten van het graf werden werden er takjes in de grond gestoken welke dienst deden als soort van
rouwboeket. Met het kruis in de grond stekend werd de plechtigheid afgesloten. Geen ellenlange
toespraken of hysterie, voor de meesten is dit een onderdeel van het leven. De sfeer was dan ook relax en er
werd af en toe flink gelachen.

Voor elkaar en met elkaar dat is iets waar wij in Nederland een voorbeeld aan kunnen nemen.



BOUW MUUR
EN POORT

En mooie en tevens noodzakeljk stap om ook in de toekomst mooie
dingen te kunnen blijven doen in Byimana.

Eind vorig jaar hebben wij zelf een stuk grond gekocht welke direct aan ons stukje grond van het Oranjehuis
grensde. Dankzij deze aankoop loopt onze perceel nu tot aan de weg. In de toekomst willen wij hier een
homestay bouwen. Hier kunnen dan mensen logeren en ervaren hoe het leven in Byimana is. Ook willen wij
mensen kennis laten maken met de cultuur en gebruiken in Rwanda. Hiermee geven wij moeders en anderen

werk. Maar goed hier over later meer.

De aankoop was snel geregeld en samen met onze buren gingen wij in stijl naar de notaris. De buurman en ik
waren gekleed in een trainingspak van Damacota. Nadat de aankoop geregeld was moest er nog wel een
bouwvergunning geregeld worden via de notaris en gemeente. Dit was op zich ook wel snel geregeld.

We besloten dat er om het perceel een muur moest komen. Ook moest er een grote poort komen. Afspraken
gemaakt met een aantal bouwvakkers. 3 week later staat de muur met een mooie poort er. Het is een heel
project geworden, waarbij zeker 25 mensen werk hebben gehad. Wij zijn tevreden met het resultaat en zijn al
druk bezig om de plannen verder te ontwikkelen. Het Oranjehuis willen verder inrichting voor opvang van

kinderen.
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