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De tijd vliegt en de dagen worden langer en onze nieuwste
nieuwsbrief  ligt voor u klaar. Afgelopen tijd hebben wij
veel dingen kunnen doen. Broodnodige kleding en voeding
gekocht voor kinderen.  Dit dankzij hele mooie en
onverwachte donaties van onder andere kinderopvang de
Veenborg. Ook was er babynieuws vanuit de stallen van de
kleine boerderij. Maxima is de trotse moeder geworden van
Bea. Moeder en kalf maken het goed. In de paasvakantie is
er elke dag voor een grote groep kinderen gekookt. Dit is
dankzij sponsoren mogelijk gemaakt. 

Op 12 april was de verjaardag van Bert die 80 jaar
geworden is. Hij wilde geen cadeaus maar geld inzamelen
voor de stichting. Dit leverde maar liefst 1325,00 euro op!

Ook werden wij verrast door VV Hoogezand met een
donatie van 125 voetbalshirts. Hier gaan de kinderen in
Byimana heel blij mee zijn.
In deze nieuwsbrief vindt je ook informatie over onze
homestay in het Oranjehuis. Zie, proef en beleef Rwanda!
Wil je meer informatie stuur ons dan even een mailtje. 

Check regelmatig onze socials want komende tijd maken
wij verschillende nieuwe activiteiten bekend. 

Voor nu veel leesplezier!

Bestuur Stichting Nkwihoreze

Nkwihoreze03

Rogier kleine
Aimee Kleine
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In maart is het jaarverslag van 2024 opgesteld. Hierin viel uit op te
maken dat in het jaar dankzij mooie giften de donaties in totaal
boven de 5000 euro uit kwam. De uitgaven zijn tegelijkertijd ook
gestegen. Kortom wij hebben afgelopen jaar veel mooie dingen
kunnen doen. Het jaar verslag is te vinden op onze website: 
https://www.stichtingnkwihoreze.nl/nieuwsbrief

Voor het komende jaar hebben wij weer mooie actiepunten
opgesteld Wij hopen dat wij ook in 2025 op jullie steun kunnen
rekenen. 

Op dinsdag 25 maart is Francine samen met de buurvrouw op
bezoek geweest bij Maria. Over Maria en haar gezin zijn wij
zelf tijdens ons verblijf op bezoek geweest. Maria leeft samen
met haar kinderen in erbarmelijke  omstandigheden. Wij
hebben toen aandacht gevraagd voor haar situatie. Dankzij
een donatie konden wij haar verrassen met rijst, maismeel en
suiker. Maria was hier erg dankbaar voor, Wij blijven het gezin
volgen en helpen waar nodig. Hierbij hebben wij hulp bij
nodig. Wil je ook helpen? Neem dan even contact met ons op. 

Here, you can place a caption for the
photo. It can be a short description or it
can credit the production team.

Rijst is een Byimana voor veel mensen
een luxe product. Rijst staat bij veel
gezinnen niet vaak op het menu. 

https://www.stichtingnkwihoreze.nl/nieuwsbrief


ORANJEMARKT 
BBP IN ACTIE

HULP GEZOCHT
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    Op zaterdag 26 april 2025 was het weer
Koningsdag in het land. In Sappemeer was
het de jaarlijkse Oranjemarkt. De Boer
Burger Partij Midden-Groningen stond er ook.
De partij deelde gratis voedsel uit en er was
een gezellig plekje gemaakt waar je kon
koffie drinken. Bij de stand was er ruimte
vrijgemaakt voor de stichting. 

De BBP heeft eerder geld gedoneerd om een
koe aan te schaffen. De koe heeft inmiddels
gekalfd. Hierdoor geeft de koe voldoende
melk voor de kinderen die het zo nodig zijn in
Byimana. Het is een mooie combinatie
voedselzekerheid en onze doelstellingen. 

Een mooie gelegenheid om stichting
Nkwihoreze onder de aandacht te brengen. 

 

Heb je af en toe je handen vrij en vindt je het
leuk om mee te helpen bij een activiteit? Dan
zoeken wij jou? Komende jaar willen wij onze
activiteiten op verschillende manier
uitbreiden. Dit om zo meer bekendheid te
krijgen en anderzijds meer sponsoren te
bereiken met het doel hen enthousiast te
maken voor onze stichting.

 Je hoeft niet met een collectebus bij de
deuren, maar bijvoorbeeld wel hand en
spandiensten verrichten bij bijvoorbeeld een
sponsorloop, markt of andere bijeenkomsten. 

Als je zelf suggesties hebt horen wij graag van
jou!

info@stichtingnkwihoreze.nl voor meer
informatie. 

 

mailto:info@stichtingnkwihoreze.nl
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Bert werd op 12 april 2025 80 jaar!
Om deze mijlpaal te vieren werd er een feest
gepland in het café in Siddeburen. Bert had
van te voren bedacht dat hij geen cadeaus voor
zichzelf maar donaties voor de stichting. Dat is
een enorm lief gebaar vonden wij. Op de
zaterdag zelf hebben wij in het Oranjehuis een
soort van verjaardagsfeestje gevierd. Er was
taart geregeld en er is door de kinderen
gezongen voor Bert. Natuurlijk was er een bord
eten voor elk kind. Van te voren wisten wij niet wat wij konden

verwachten. Alle beetje helpen en elke euro is
mooi meegenomen. Het feest was mooi en
gezellig. De donatie box bleek aardig gevuld te
zijn met enveloppen. Op het einde van het feest
hebben wij de opbrengst geteld en die bleek
niet mis te zijn!
Er is in door de feestgangers in totaal 1315,00
euro gedoneerd!! Een geweldig bedrag, een
bedrag waar wij van te voren niet over durfden
te dromen. 
Een geweldig initiatief van Bert!
Super bedankt, ook namens de kinderen!

2 x

Feest!
2 x

Feest!
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De paasvakantie weer voorbij in Rwanda. Maandag 21 april
2025 gaan de kinderen weer naar school. Na een leuke
vakantie in het Oranjehuis is het weer tijd om de boeken
op te pakken. 
Afgelopen week hebben wij het schoolgeld voor het
aankomende trimester betaald. Voor 6 kinderen die naar
het Middelbaar onderwijs gaan is het schoolgeld betaald.
De bedragen variëren omdat deze kinderen naar
verschillende scholen gaan. Zonder onze ondersteuning
valt de helft van de kinderen uit op school. Dit is natuurlijk
niet de bedoeling. 

Ook voor ongeveer 30 kinderen voor de lagere school is er
betaald. Denk hierbij aan het  geld voor eten op school en
benodigdheden zoals schriftjes en pennen. 
Dankzij sponsoren kunnen wij deze kinderen helpen!
Help jij ook mee? 07
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Op zaterdag 19 april 2025 waren wij te
gast bij voetbalvereniging VV Hoogezand.
Daar hadden wij afgesproken met Jos en
Piet. Beide heren verrasten ons met een
mooie donatie. Namens de club
doneerden zij maar liefst 125 gebruikte
voetbalshirt. 

De shirts zijn bedoeld voor de kinderen in
Byimana. Ongeveer 2,5 jaar geleden
mochten wij al een aantal shirt ontvangen
van de club. Een aantal kinderen lopen
daar nog bijna elke dag in. Ze vinden niet
alleen de kleuren prachtig maar ook
omdat ze bijna niets hebben.  Ze dragen
ze vol trots en zijn er zuinig op.

Wij zijn dan ook blij met deze mooie
donatie. De multiculturele vereniging laat
met deze donatie zien dat zij oog hebben
voor de situatie waarin kinderen in
Rwanda leven. 
Bedankt!

In februari werden wij verrast door een hele mooie donatie van
de kinderopvang en gastouderbureau de Veenborg. De
Veenborg en Nkwihoreze zetten zich ieder op geheel eigen wijze
in voor kinderen. Het is dan ook erg mooi dat juist deze
organisatie Nkwihoreze steunt. 

Met deze donatie kunnen wij weer een aantal kinderen naar
school laten gaan. Verder willen wij activiteiten zoals de
danslessen uitbreiden. Ook zullen wij er een deel van investeren
in de kleine boerderij.

De Veenborg is actief in de regio van de gemeente Midden-
Groningen. Kijk voor meer informatie op hun website:
www.deveenborg.nl

Marian bedankt!

http://www.deveenborg.nl/
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Op 8 april 2025 heeft Maxima het leven
geschonken aan Bea. De geboorte ging prima.
Moeder en dochter maken het prima. Maxima is
ruim een jaar geleden gekocht dankzij een
sponsoractie van de Boer Burger Partij Midden-
Groningen. Na 9 spannende maanden zag Bea het
levenslicht. 

Wij zijn dan ook erg blij met haar komst en vooral
omdat het een vaars (vrouwtje) is. Ook is het mooi
dat Bea een mix is van 2 soorten. De verwachting
is dat zij in te toekomst veel melk kan gaat geven..
Bea drinkt goed en daarna is er elke dag nog melk
over dit is ongeveer 8 tot 10 liter. Hiervan krijgen
kinderen elke dag een beker verse melk van. 

Pamela de andere koe is recentelijk gedekt.
Wellicht is dat gelukt en kunnen wij over 9
maanden wederom een kalf verwachten . 
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Met de komst van Bea geeft Maxima nu volop melk. De
melk is te veel voor Bea alleen. Daarom krijgen kinderen
nu elke dag een beker verse melk. Beter dan dat kan je
de dag niet beginnen toch? Ook geven wij melk aan
gezinnen met jonge kinderen die deze voedzame en
gezonde beker mek goed kunnen gebruiken. Melk voor
allen dus!

Wij hopen dat de andere koe Pamela binnenkort ook
drachtig  zodat de periodes waarin de koeien melk
geven mooi op elkaar aansluiten. Maar dat is nog even
afwachten of dat gaat lukken. Fingers crossed !



11



1.000.000 slachtoffers in 100 dagen tijd, 
200.000 daders…….

Dit zijn cijfers die niet te bevatten zijn. Mannen, vrouwen, kinderen. Niemand werd gespaard.
100 dagen duurde deze onbeschrijfelijk tragedie. Vaders, moeders, zussen, broers en vrienden

afgeslacht om wie zijn waren. Daders die gewetenloos en genadeloos lijstjes met namen
afwerkten of het de normaalste zaak van de wereld was. 

De wereld keek toe en de aanwezige VN troepenmacht bleek niet bij machte dit te stoppen. Een
log apparaat verstrikt in een web van regeltjes, protocollen  en onmogelijkheden. Iets wat wij

bij latere conflicten nog veel terug zien. 

Na 31jaar zijn de wonden nog lang niet geheeld. Elk gezin heeft zijn eigen triest verhaal en
verlies uit de 100 dagen in 1994. 

Wij herdenken hen die in deze tragedie en daarna zijn gestorven omdat zij waren wie zijn .
namelijk een mens…..

12
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Tijdens de paasvakantie hebben wij Nsuti
en Kayire nieuwe kleding gegeven.
Francine is met beide dames naar de
markt gegaan en daar hebben zij wat
uitgezocht. Eerst was Kayire aan de beurt.
Zij had een nieuwe trui en slippers nodig. 

Nsuti had eigenlijk helemaal niets. Op een
shirt van VV Hoogezand en een oude trui
na had zij werkelijk niets. Met haar
vriendelijke lach staat zij onder andere op
de voorkant van onze jaarverslag en op de
folder van de homestay. Recentelijk
vertelde zij aan Francine dat zij niet eens in
bezit is van een paar onderbroeken. Ze is
ongeveer 13 jaar. 
Ondergoed is toch wel de minimale basis
vinden wij. 

Dus is Fracine ook met haar naar de markt geweest.
Daar hebben zij de spullen uitgezocht dit zij echt
nodig heeft. Geen prada of Guess maar gewoon een
stel onderbroeken, slippers, schoenen, shirts en
rokken. Hier was ze erg blij mee. Wij zijn blij dat wij
haar kunnen helpen met in elk geval de basisdingen
die een kind nodig heeft. 

Naast kleiding heeft Nsuti nog wat
verzorgingsproducten zoals huidcreme, tandpasta
en borstel gekregen.

Dankzij donaties zijn dit soort acties mogelijk. Wil jij
meisjes als Nsuti helpen met een menswaardige
bestaan? Kijk dan snel op onze website voor meer
informatie.  



14



15

SUPER
TEAM!
We mogen echt spreken van een
superteam. Francine staat altijd voor de
kinderen klaar en kookt vaak voor een
grote groep kinderen. In de paasvakantie
heeft zij elke dag voor ongeveer 40
kinderen gekookt! Gelukkig heeft zij
daarbij onder andere hulp gehad van
Belinda, Belize, Kayire en Boas. Petje af.
Zonder te vragen helpen zij Francine
zodat het elke dag weer lukt om een
maaltijd op de borden te krijgen!

Echt een topteam dus!

Hier bij moet wel opgemerkt worden dat
wij dit niet kunnen doen zonder jullie
hulp. Dankzij een zeer geslaagd
verjaardagfeest waarvan de opbrengst
voor de stichting bestemd is konden wij
meteen in actie komen en de gehele
paasvakantie de kinderen elke dag van
een bord eten te kunnen voorzien. 

Wil je ook een steentje bijdragen? Kijk
dan snel op onze website hoe jij ons kan
helpen!
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THE 
PIC

   Een foto zegt vaak meer dan duizend woorden. Ook deze foto past
wat ons betreft in die categorie. Samen met een  smartphone. Dit4
zonder ruzie, getrek of gedoe. Lekker samen relax iets checken. Zo

hoort het toch?
     



Byimana VandaagByimana Vandaag

Blijschap 
   blij zijn met wat je krijgt!
Dat is in Nederland nog wel even een dingetje..
 Zijn wij altijd tevreden met wat wij krijgen? Ik denk dat jij
net als ik wel een aantal voorbeelden op kan noemen
waar van je dacht wat moet ik hiermee? In jou ogen
nutteloze dingen waar je niets mee kan of wil. Helaas de
nieuwe PlayStation of Fatbike die stond niet voor je klaar
Tijdens ons verblijf in Rwanda werden wij daar maar weer
es haarfijn met de feiten op onze neuzen gedrukt. Ik ben
zelf over het algemeen wel snel tevreden gesteld, maar de
kinderen in Byimana zijn dat nog meer. 

Er zijn kinderen die 5 of meer uren lopend afleggen om bij
het Oranjehuis te geraken. De blijdschap en
dankbaarheid straalt van de kinderen af wanneer zij een
bord rijst met groente krijgen. Daar hebben zij uren lopen
voor over. Ik kreeg laatst bij de Kilko een enome gevoel
van schaamte toen ik overgebleven eten weggooide. Hier
waren kinderen blij mee geweest. Het is een beetje appels
en peren vergelijken want de situatie daar is compleet
anders als die van ons hier maar toch…..
De kinderen daar vinden alles leuk en mooi. Zo gingen wij
eens met de auto naar de dichtst gelegen grote plaats.
Een aantal kinderen wilde graag mee. Het was een autorit
van misschien 20 minuten maar voor deze kinderen was
het een uitje. Bleek dat de helft nog nooit in den auto had
gezeten. Deze kinderen zijn tussen de 10 en 12 jaar oud.
Ze hadden de grootste lol achterin de auto. Voor deze
kinderen was het in de auto zitten heus uitje. Gelukkig
werd niemand wagenziek…

Dit en andere in onze ogen kleine dingen doet deze
kinderen veel plezier. De glimlach van deze kinderen is
onbetaalbaar! Deze kinderen herinneren jou er aan dat
wij het hier goed hebben en dat wij daar best wel eens
vaker bij stil mogen staan dat het niet voor iedereen van
zelfsprekend is. 
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Het leven in Byimana is voor de meeste mensen
hard en zwaar. Armoede is als een soort virus de
gezinnen binnen gedrongen en is nauwelijks te
genezen. Wordt je er geboren dan heb je dikke
pech. Ook al doe je ouders hun stinkende best, je
mogelijkheden om iets te bereiken blijven
beperkt. Met een beetje geluk kan de school
afgemaakt worden. Maar wanneer je pech hebt
niet. Zeker wanneer een van je ouders wegvalt en
jij ineens verantwoordelijk wordt om eten binnen
het gezin te krijgen. Dit overkwam een
buurjongen 18 jaar oud van ons in Byimana. Zijn
familie woont 2 huizen verder op het Oranjehuis.
Een van zijn zussen zit bij ons in het project.  De
buurjongen ging werken op de fietstaxi. Dit is een
fiets met een verlengde bagagedrager. Hierop
wordt werkelijk alles op vervoerd. 100 kilo
aardappels is heel normaal, evenals doodkisten
en bankstellen. Voor een schijntje brengen deze
jongens het van a naar b. Dit is niet zonder
gevaar. De wegen zijn goed in Rwanda maar de
rijvaardigheid van veel mensen een stuk minder.
 
Het gevreesde gebeurde. De buurjongen werd
geschept door een auto. Heeft het ongeval niet
overleefd. Een dag later was de indrukwekkende
uitvaart in de kerk in Byimana. De begrafenis was
er eentje die bij altijd bij blijft. Het gezang van de
mensen. Het verdriet van de familie. Gelukkig
waren wij met zijn velen zodat wellicht iets van
troost gaf aan de familie. 

18 jaar was de buurjongen. Die hoort niet op het
kerkhof te liggen. Deze jongen hoorde gewoon
op school te zitten en werken aan zijn toekomst.
Helaas mocht dat niet zo zijn.  Naast het verlies
van zoon en broer heeft het gezien nu nog
minder inkomen. 
Met dit triest voorbeeld wil ik een beeld schetsen
hoe zwaar het leven is voor veel mensen in
Byimana. 

Hard
Byimana vandaag
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UITBREIDING 
GEITENFAMILIE

DANKZIJ EEN
SPONSOR IS DE
GEITENFAMILIE IN
KORTE TIJD FLINK
UITGEBREID. DE
KLEINE BOERDERIJ
HEEFT NU 6 GEITEN



22


